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Jaarkroniek 2016 tuingroep Abdij van Egmond 
Enkele verhalen van vrijwilligers 

Zaterdag 8 oktober 2016 

Terwijl in Alkmaar feest wordt gevierd vanwege de victorie, gaan wij de 

Abdijtuin weer netjes maken. De link met de Victorie-feesten is er 

natuurlijk wel, want met de restanten van de oude Abdij zijn de 
vestingwerken van Alkmaar versterkt, waardoor zij het beleg van de 

Spanjaarden hebben doorstaan. Maar dat was toen. 

Nu zijn we verder aan het bouwen om een mooie en nuttige abdijtuin te 

realiseren. Dit keer door de sloot uit te baggeren, de oude entree op te 

knappen en het kleine parkeerterrein netjes te maken. Mede dankzij 

het heerlijke zonnetje wordt er weer met veel plezier gewerkt en 
kunnen we wederom terugkijken op een prachtige en nuttige dag. 

 

Zaterdag 10 september 2016 

De werkdag begint met twee groepen. De ene helft krijgt de theorie van de 

Levende Aarde voorgeschoteld. 

De andere helft gaat vol aan de 

gang om de tuin weer netjes te 

maken. 

Omdat er veel bezoekers in de 

tuin zijn vanwege de open dag 

van de Pomologische vereniging 

en de Open monumentendag, 

laten we de machines rustig in 
de schuur en gaan we op 

handkracht de hagen en onkruid 

te lijf. Ook een sopje om de 

informatieborden en hekken van 

het extra groen te ontdoen. 

In de middag sluit de 
theoriegroep aan om te helpen 

bij de entree aan de dorpszijde 

en met de aanleg van de 

Hortolus. 

 

Zaterdag 13 augustus 2016 

Ondanks de vakantietijd zijn we met een grote groep van 22. Hiervan drie 
nieuwe gezichten en twee weekeindgasten van de Abdij die invulling willen geven 

aan "Ora et Labora". We hebben vandaag vier groepen gewerkt:  

De "oude entree" is weer netjes gemaakt. Na de schoonmaak van de vorige keer 

is mosterd gezaaid om de bodem te verrijken, daar kan nu weer wat anders 

gezaaid worden. 
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Het broederkerkhof is weer opgeknapt, wildgroei in de hagen is verwijderd en 

rondom de graven is geschoffeld 

Het beekproject gaat richting afronding met het 

realiseren van het Paterslaantje. Dit pad over het 
privé-deel van het terrein wordt in ere hersteld, 

waardoor de broeders een mooie wandeling door 

de eigen tuin kunnen maken. 

Als laatste een “niet-groen” klus: 10 kuub restafval 

verzamelen in een container, zodat de schuur van 

broeder Cor leeg is en de tuin weer wat netter. 

Voor ieder wat wils vandaag, zodat we na een dag 

werken moe maar voldaan naar huis gaan. 

 

Aanleg Strabotuin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er geen verslagjes gemaakt van de andere werkdagen in 2016 

 


